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ÖZET 


“Ardahan/Damal/Burmadere Köyünde Kültler” adlı çalışmamızda, bölgede tespit edebildiğimiz ve kökeni eski Türk inancına dayanan kültleri inceleyeceğiz. Genel olarak Bozulus Türkmen aşiretinden olan ArdahanDamal Burmadere Türkmenleri Alevi-Bektaşi inancına sahiptir. Eski Türk inancının animist yapısndan dolayı tabiat kültlerinin bölgedeki tesiri oldukça kuvvetlidir. Tabiat kültlerinin yanı sıra su kültü ve Hızır-İlyas kültü de tabiat kültleri kadar tesirli ve dini işlevsellik o bakımından oldukça yüksek mahiyettedir. Bölge halkınca bazı tabiat kültlerini tespit ettiğimiz yerler “Ziyaret” (ya da bölge ağzıyla “Zıyarat”) adı ile anılmakta; Okanl/kansız kurban, beddua-dua (alkış-kargış) etmek gibi dini söylemlerde, ritüellerde de “Ziyaret” yeri büyük görev üstlenmektedir. Örneğin - bölge ağzıyla- “Zıyaratlara çağıryorum, Allah işini rast getirsin.” gibi dualar fazlasıyla yaygın olmakla birlikte “Zıyaratlara çağırıyorum, Ali'nin (Hz. Ali) kılıcına rast gelesin.” gibi beddualar da oldukça yaygındır. Bölgede Ziyaret yerleri, dağlar, oluklar vb. yerler olarak görülmektedir. Hızr kültü de dualara fazlasıyla konu olmaktadır. “Boz Atlı Hızır yoldaşın olsun.” ya da“Hızır yardımcın olsun.” ya da “Kul boğalmadan oOHızr oyetişmezmiş.” gibi söylemler oHızr kültünün tesirini göstermektedir. Alevi-Bektaşi inancında Dedelik makamının kurumu olan Ocak sistemi yine diğer Alevi-Bektaşi köylerinde görüldüğü gibi incelediğimiz köyde de aynı şekilde görülmektedir. Burmadere halkı Sultan Gözükızıl ocağına bağlıdır. Ocak kültünü incelediğimizde yine eski Türk inancındaki din adamlığı görevinin babadan oğula geçtiği, din adamı olmak için bir soya bağlı olması gerektiği gibi unsurları ocak sisteminde de görmekteyiz. Alevi-Bektaşi toplumunda (o -dolaylı olarak yazımızda 
incelediğimiz bölgede- ocak sistemindeki kutsallığın kaynağı ise Ehl-i Beyt ve 12 
İmamlardır. Çalışmamızın amacı tespit edilebilen külleri incelemek ve bunları izah etmektir. Tez danışmanım ve pek kıymetli hocam Sn. Doç. Dr. Gülçiçek AKÇAY'a teşekkürlerimle. 
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ABSTRACT 


In our study titled “Cults in Ardahan/Damal/Burmadere Village”, we will examine the cults that we have been able to identify in the region and whose origins are based on the ancient Turkish faith. In general, the ArdahanDamal Burmadere Turkmens, who are from the Bozus Turkmen tribe, have Alevi-Bektashi beliefs. Due to the animist nature of the ancient Turkish faith, the influence of natural cults in the region is guite strong. In addition to the cults of nature, the cult of water and the cult of Hızır are as nfluential as the cults of nature and are of a very high nature in terms of religious functionality. The places where we have identificd some nature cults by the people of the region are called “Ziyaret” (or “Ziyarat” in the local language); In religious discourses such as bloody/bloodless sacrifice, curse-prayer (applause-mayhem), and rituals, the place of “Ziyaret” plays a great role. As well as prayers like -in the local language- “T call upon the Zirayats, may Allah help you with your work.” are common; there are also curses such as “T call upon the Ziyarats, may you come across the sword of Ali (Hazrat Ali).” Places such as mountains, gutters, etc. are seen as places called “Zirayat”. The cult of Hızır is also one ofthe subjects of prayers. Discourses like “Tet Boz Atlı Hızır be your companion.” or “Let Hızır be your helper.” or “Hızır will not catch up until man suffocates.” show the influence of the cult of Hızır. In the Alevi-Bektashi faith, the guarry system, which is the institution of the Dedelik office, is seen in the same way in the village we examined as it is seen in other Alevi-Bektashi villages. The people of Burmadere are connected to the Sultan Gözükizıl guarry. When we examine the cult ofthe guarry, we see elements such as the clergy in the old Turkish faith passed from father to son and that in order to be acleric, it must be connected to a lineage. In the Alevi-Bektashi society, the source of the sanctity in the guarry system 
-indirectiy in the region we have examined in our article- is the Ahl al-Bayt and the 12 
Imams. The aim of our study is to examine the cults that can be identified and to explain them. With my thanks to my thesis advisor and esteemed Dear Assoc. Prof. 
Dr. Gülçiçek AKÇAY. 
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1. Kültlerin İncelenmesi ve İşlevselliği 


Kültler; halkın inancının şekillenmesinde ve sürdürülmesinde etkili rol 


oynayan, kökeni İslamiyet öncesine dayanan inanç motifleridir. 


Ocak'a göre bir motifin kült olması için şu şartları yerine getirmesi gerekmektedir: 


“a) Külte konu olabilecek bir nesne veya şahsın mevcudiyeti 


b) Bu nesne veya şahıstan insanlara fayda yahut zarar gelebileceği inancının bulunması 


c) Bu inancın sonucu olarak faydayı celb, zararı defedecek ziyaretler, 


adaklar, kurbanlar ve benzeri uygulamaların varlığı ” 


Kültler, bu üç şartı yerine getirdiği takdirde halklar için ehemmiyeti yüksek ve dini işlevsellik bakımndan oldukça etkili rol üstlenen inanç motifleri hâlne ogelmektedir.  Kültler; alkışların ve kargışların, çeşitli ritüellerin, Anadolu'da ve diğer Türk coğrafyalarında bu tür kültlere çok sık rastlanır ve 


hemen hemen işlevsellik bakımından aynı görevi üstlenirler. 


2. Tabiat Kültleri 


Ardahan/Damal Burmadere köyünde tespit edebildiğimiz kültlerin en belirgin ve en tesirli olanı şüphesiz ki tabiat kültleridir. Eski Türk inancının 


animist inanç yapısı gereği tabiatın insan hayatındaki tesiri oldukça kuvvetlidir. 


LA. Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri , İstanbul2018, İletişim Yay. 
13. Baskı, s.113. 


Tabiat kültlerini çeşitli başlıklar altında inceleyebiliriz. Bu başlıklar genel bir 


snıflandırma ile dağ, tepe, su, taş-kaya, ağaç şeklinde ele alınabilir. 


İncelediğimiz bölgede bahsi geçen kültlerin hemen tamamını dini işlevsellik bakımından incelediğimizde mahiyetlerinin pek kuvvetli olduğunu 


tespit etmiş bulunuyoruz. 


Tespit edebildiğimiz kültlerin dini işlevsellik bağlamında, çeşttli dini ritüellerin temelinde ve alkış ve kargışların kullanılmasında ana unsur olarak 


yerini aldığını görüyoruz. 


21. DağKültü 


Ardahan/Damal Burmadere köyü halkı yaylak-kışlak göçebe yaşam tarzna sahiptir. Yaz aylarını “yayla” denilen bölgede geçirirler. Kış aylarını ise “köy” denilen bölgede geçirirler. “Yaz ayları bölge halkı için bolluk ve bereket ayları olarak değerlendirilir, yayla bölgesi bu aylarda fazlasıyla otludur, bu sayede hayvanlar oldukça iyi beslenirler. Her yıl haziran ayında yaylaya göç 


başlar. ”? 


Bölge halkı yaylak olarak Ilgar Dağı'nın eteklerini meskün mahal belirlemiştir. Bu bölgeye Ağyar Yaylası adı verilir. Ilgar Dağı, Erdağ ve Karadağ köy halkı için ziyaret olarak kabul edilir ve dini işlevsellik bakımında oldukça 


ehemmiyet teşkil eden bir konumdadır. 


A. Yaşar Ocak'ın, bir motifin kült olması için üç şartı yerine getirmesi gerektiğini belirtmiştik. Ilgar Dağı Erdağ ve Karadağ bu üç şartı da tam 


anlamıyla yerine getirmektedir. 


“Dağlar ve tepeler, tarihin bilinen en eski devirlerinden beri yükseklikleri, gökyüzüne yakınlıkları dolayısıyla insanların gözünde ululuk, yücelik ve ilahilik timsali kabul edilmiş, bu yüzden de insan üstü varlıkların, 


ilahların mekânı olarak düşünülmüşlerdir. ”3 


A. Yaşar Ocak'a göre dağların kutsallığının sebebi yükseklikleri ve gökyüzüne yakınlıklarıdır. Burmadere köyünde kült mahiyet kazanmış Ilgar Dağı'nın yüksekliği 2918 metredir (Erdağ ve Karadağ'ın yüksekliği hakkında bilgi yoktur). 


“Ilgar, Erdağ ve Karadag adındaki dağlar, kült görevini üstlenmiştir ve 


ziyaret adı ile anılmaktadır. 4 


Halk tarafindan bu dağlara kutsallık atfedilmiştir ve bu dağlarda çeşitli dini işlevselliğe sahip ritüeller gerçekleştirilmektedir. Bu dağlar alkışların ve 


kargışların da temel unsurudur. 


2.1.1. Dağ Kültünün İşlevselliği ve Ritüeller 


Yukarıda belirttiğimiz Ilgar Dağı Erda& ve Karadağ, Burmadere 


halkınca ziyaret olarak kabul edilir. Çeşitli dini ritüellere ev sahipliği yapmakla 


3 A. Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İstanbul 2018, İletişim Yay., 
13. Baskı, s.114. 


kalmayıp birçok dua ve bedduann (alkış ve kargış) da temel unsuru konumundadır. “Kanlı ve kansız kurban, ağaçlara çaput bağlamak (ağaç kültü konusunda detaylı olarak değineceğiz) gibi ritüeller ziyaret adı verilen bu dağlarda yapılmaktadır.” 

Dağlar, kendi başlarına bir kült konumunda iken bazı kültlerle birlikte görülmesi de kuvvetle muhtemeldir. Burmadere köyünde birden fazla kült, dağ 


kültü ile kesişmekte ve dini işlevsellik (o bakımndan ortak görevler 


üstlenmektedir. 


211.1. Kurban Ritüeli 


Kurban ritüeli genel olarak bildiğimiz kurban kesme ritüeli ile aynıdır fakat burada kurban ritüeline farklılık katan kısım ise kansız kurbanların da görülüyor olmasıdır. Kanlı ve kansız kurbanlar ziyaret adı verilen dağlara götürülür ve orada kurban edilir. Kanlı kurbanlar, oluklar adı verilen su kaynağından alnan su ile pişirilir ve orada dağıtılarak hep birlikte yenilir. 
Oluklar, ziyaret mahiyetindedir ve oradan alnan su kutsal sayılır (su kültü başlığı altında değineceğiz). “Kansız ve kanlı kurbanlar; şükür, ölmüşlerin ruhu için (atalar kültünde detaylı olarak değineceğiz), rüyada görülen olumsuz durumların defedilmesi, yine rüyada görülen olumlu durumların gerçekleşmesi için kesilebilir. Bunun dışında kişisel istek, arzu için de kesilebilir. ”© 

Burada ritüeli alışılagelmiş kurban anlayışının dışma taşıyan şey ise dağ 


kültünün dini işlevselliği ve kült mahiyetidir. Kurban ritüeli, Alevi-Bektaşi 


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kültür geleneğinde kutsal olan ve bu kutsallığın temelinde Ehl-i Beyt ve 12 
İmamlar yatan Dedeler tarafindan yönetilmektedir. “Dedeler, kurban ritüeli sırasında, Alevi-Bektaşi kültür geleneğinin duaları konumunda olan Gülbanklar ve kurbanın mahiyetine göre çeşitli dualar okur.” 

Örneğin ölmüşler için kesilen kurbanda Fatiha ve türevi sureler okunur. 
Yine dedeler çeşitli dualarla ve uygulamalarla kurban ritüelini yönetir. 

“Kansız kurban olarak da lokma adı verilen ve bir niyet, istek doğrultusunda yapılan çeşitli yiyecekler, ziyaret değeri olan dağlara götürülür, orada dağıtılır ve topluca yenilir. ”8 

Kansız kurban örneği olan lokmaların işlevselliği yukarıda belirtildiği gibidir. Lokmalar, 

“Köylerimizde kurban sabahı dedelerin evine, ocağına niyaz edilir, dede bu canlara toplu Gülbank verir. Dede gider, kurbanlarını tekbirler. Canlara birbiriyle niyazlaşır, lokma verir. Büyükler ziyaret edilir. Ziyaret yerleri ve mezarlara niyaz edilir. Hak'tan münacatta bulunurlar.” 

Yukarıda görüldüğü gibi Kurban Bayramı ritüelinde de dağ kültü ziyaret görevini üstlenmiştir. Yine yukarıda görüldüğü gibi kanlı ve kansız kurbanlar bir arada görülmekte, ziyaret adı verilen ve kült mahiyet olan yerler ziyaret edilerek kanlı/kansız kurban ritüeli gerçekleştirilmektedir. 


“Durum böyle olunca Bektaşi menkabelerindeki bu örneklerin, eski 


Türklerde dağ ve tepe kültü ile ilgili bulunduğunu anlamak zor değildir. Nitekim 


9 Ali Ekber Çari (Dede), Damal'da Birlenen Cemler, İstanbul2017, Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı 
Yay., 1. Baskı, 5.114. 


Hacı Bektaş'ın inziva yeri olduğu bildirilen Arafat Dağı'nın eskiden beri birtakım ziyaret ve adaklar, dualara sahne olması da bunu teyit ediyor. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir. ”!9 

A. Yaşar Ocak'ın söyledikleri de yukarıda bahsettiklerimizi doğrular niteliktedir. 

Dağ kültünün mahiyeti, Burmadere köyü için oldukça yüksektir. Kurban rttüelinde olduğu gibi birçok ritüelin, alkışın-kargışın temelinde dağ kültü 


görülmektedir. 


21.1.2. Ağaç Kültü ile Dağ Kültünün Kesişmesi 


Ağaç külü, Türk inancının en önemli unsurlarından birisidir. Türk destanlarında görülen kayın ağacı motifi de bu kültün mahiyetinin ne denli etkili olduğunu açıklar niteliktedir. Ağaçlar çaput bağlanarak adak adamak, dilek dilemek gibi ritüeller gerçekleştirilir. 

Ağaçların kült mahiyetini kazanması ise A. Yaşar Ocak tarafindan şöyle açıklanmıştır: “Hiç şüphesiz yeryüzünde en yaygın kültlerden biri olan ağaç kültü, dinler tarihinin tespitine göre insanlık geçmişinin en eski zamanlarından beri kendini göstermektedir. Herhalde dini telakki için ağaç bizzat şekliyle çok ilgi çekici görünmüş olmalıdır. Ağaç, yerin dibine dalan kökleri, göğe doğru dik 


bir tarzda yükselen gövdesi vepek çok özelliğiyle de iptidai insanın birtakım dini 


9 A. Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İstanbul2018, İletişim Yay, 
13. Baskı, s.115. 


telakkilere sahip olmasında hayli payı bulunsa gerektir. Bu arada ağaç çoğu defa hayatın ve ebediliğin timsali olarak da benimsenmiştir. ”1! 

A. Yaşar Ocak'ın açıklamalarında değindiği “hayatın ve ebediliğin timsali” ibaresi, Türk inançlarında ağaç kültüne atfedilmiş bir kutsal değer olarak görülür. 

Burmadere köyünde ise ağaç kültü ile yine Türk inancında ağaç kültü kadar tesirli olan dağ kültünün kesiştiğini görmekteyiz. Bu kesişme gayet olağandır. Bu tür kültler tabiat kültü ortak paydasında buluşurlar. 

“Ilgar Dağı'nın tepesinde üç adet ağaç bulunmaktadır. Burmadere halkı Ilgar Dağı'nı ziyaret ettiği vakit bu ağaçlara çeşitli çaputlar bağlanarak istek vedilekte bulunulur.” ?? 

Yukarıda ağaç kültünün işlevselliği ve dağ kültü ile olan ilişkisini açıkladık. Ağaç kültü kendi başına bir kült olarak incelenebilir durumdayken Burmadere köyünde dağ kültü ile kesişir hâlde görülmektedir. Dağ kültü ile 


kesişmemiş durumda bir ağaç kültü tespit edilememiştir. 


2.1.1.3. Su Kültü ile Dağ Kültünün Kesişmesi 


Su kültü Türk inancı içm ehemmiyet teşkil eden bir konumdadır. Su, genel olarak dağlardan çıktığı için kült mahiyeti kazanmış dağların etrafindaki su kaynakları da kült değeri kazanmıştır. Bu kült değeri kazanımı su 


kaynağından değil dağın kült görevi üstlenmiş olmasındandır. Bölgede çeşitli su 


LL A. Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İstanbul2018, İletişim Yay, 
13. Baskı, s.129. 
1? Sözlü Kaynak 


kaynakları olmasına rağmen bu kaynaklar kült değeri kazanmamış ve herhangi bir kutsallık atfedilmemiştir. Sonuç olarak dağ kültünün işlevselliği, oradan çıkan suya kült değeri kazandırmıştır. 

“Ilgar Dağı'nın eteğinde Soğuk Pınar adı verilen bir su kaynağı mevcuttur. Bölge halkınca bu pınara kutsal atfedilmiştir. Bu su kaynağını diğerlerinden ayıran özellik ise fazlasıyla soğuk olması ve gür bir akıntıya sahip olmasıdır. Ilgar Dağı'nı ziyaret eden herkes mutlaka bu pınara uğrar ve su içer hatta başkalarına içirmek için suyu yanlarında götürürler. ”* 

Yukarıda görüldüğü gibi su kültü ile dağ kültünün kesişmesi ile bölge halkınca suya bir kutsallık atfedilmiştir ve bu atfedilen kutsallık suyun bir diğer türevi olan Ilgar Dağı'nın zirvelerinde bulunan karn eritilip su olarak tüketilmesinde de görülür. 


Eritilen kardan çıkan su dağın kült işlevselliğinde olmasından dolayı 


kutsal bir konumdadır. 


2.1.1.4. Alkışlar ve Kargışlar 


Burmadere halkının ziyaret olarak belirlediği Ilgar Dağı, Erdağ ve Karadağ alkışların ve kargışların temelinde bulunup, kült görevi üstlenmiştir. 
Alkışlar ve kargışlar, bölge halkının gündelik dilinde sık sık kullanılır ve mahiyeti oldukça yüksektir. Alkış, olumlu yönde dua etmek olarak değerlendirilirken, kargışlar ise bunu tam yersi yani olumsuz yönde dua etmek 


olarak değerlendirilir. 


!3 Sözlü Kaynak 


Alkışlar: 


Kargışlar: 


“Ilgar yardımcın olsun. 

Ilgar şahidim olsun. 

Ziyaretlere o çağırıyorum, o Allah seni Oo boğaltmasın (bunaltmasın). 

Ziyaretlere çağırıyorum, Hızır yoldaşın olsun. (Dag kültü ile 


Hızır-İlyas kültünün kesişmesi.) ”1* 


“Ziyaretlere çağırıyorum, Ağyar'da kalasın. (Yaylak-kışlak göçebe yaşam tarzını benimseyen Burmadere halkı, belirli mevsimlerde köye göç eder. Yaylak yerin adı ise Ağyar Yaylasıdır. Göç vaktinde yaylak alan fazlasıyla ıssız kalır. 
Bundan dolayı kargışın temelinde olan kişinin ıssızlıkta kalması temenni olunur.) 

Ziyaretlere çağırıyorum, Ali'nin kılıcına rastgelesin. 


Bu ziyaretler sana hasım olsun.” 5 


Görüldüğü üzere dağ kültünün alkışları ve kargışları derinden etkilemiş 


ve bölge halkı için büyük bir işlevsellik konumunda oturmuştur. 


22. SukKültü 


Su, dünya medeniyetlerinin yüzyıllar boyunca kutsallık atfettiği temel 


doğa unsurlarının başında gelmektedir. Bölgedeki tüm köylerin su kaynakları etrafinda kurulması da suyun ne denli ehemmiyet teşkil ettiğini ispatlar niteliktedir. Nitekim köyün ismi de su ile alakalı olarak koyulmuştur. Eski Türk inancında ise yine su kutsal bir konumdadır. Eski Türk inancının animist inanç yapısı gereği doğanın ruhu olduğuna inanılır ve su doğanın temelinde bulunan ana maddelerden birisidir. Bölge halkınca bu duruma kutsallık atfedilmesinin bir diğer sebebi de Kerbela vakasıdır. Alevi-Bektaşi kültür geleneğine mensup olan bölge halkınca Kerbela büyük bir trajedidir. Bu trajediden kaynaklı olarak suyun önemi bölge halkınca üst bir konuma taşınmıştır. 

Bölgede Oluklar adı verilen ve su kültü mahiyeti kazanmış bir su kaynağı 


mevcuttur. Bölgedeki su kültünün en büyük örneği bu kaynaktır. 


2.2.1. Su Kültünün İşlevselliği ve Ritüeller 


Yukarıda bahsettiğimiz Oluklar adında su kaynağı, bölge halkı tarafindan çeşitli ritüellerin temelinde bulunmaktadır. Bu ritüeller içerisinde kanlı/kansız kurbanlar da görülmektedir. Yine su kaynağının etrafi da kutsal bir mahiyet kazanmıştır. Kaynağın etrafindaki taşlar ve kayalar da kutsal bir konumdadır. Bu kutsallığın temelinde Hızır-İlyas yatmaktadır. Bölge halkının inancına göre su kaynağının etrafindaki bir taşta at nalı mevcuttur. İnanca göre bu nal Boz Atlı Hızır'a aittir. Burada su kültü, taş-kaya kültü ve Hızır-İlyas kültünün kesiştiği barizdir. Taş-kaya kültüne kutsallık yüklenmesi temel sebebi su kültü ve Hızır-İlyas kültünün varlığıdır. Taş-kaya kültü tek başına bir kült konumunda değildir. 

“Burmadere halkı, bu kaynağa kutsallık atfetmiştir ve bu suyu içmenin iyi geleceğine inanırlar. Bu suyu alırken belirli ritüeller gerçekleştirirler. Suyu 


almaya gitmeden önce niyet edilir. Çevredeki insanlara haber verilir. Bu su eğer 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ölmüş birisi adına alınacaksa ya da iyi bir şeye niyet edilme amacı güdülerek alınacaksa ağırlık olarak kansız kurban verilir fakat kanlı kurban verildiği de görülmektedir. Buraya getirilen ve lokma adı verilen kansız kurbanlar, çevredeki insanlara dağıtılır. Buradan alınan su şişelere, bidonlara doldurularak insanlara götürülür. Buradan alınan suyun lokma değeri vardır ve kutsaldır. Bu su ile başka bir şey yapılmaz, doğrudan saf hâli ile içilerek tüketilir. Kaynağa gidenler kaynağın etrafındaki üç kayayı kaynağın suyu ile 


sularlar. Sularken “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali' ibaresi kullanılır. 16 


Yukarda su kaynağının su külüne nasıl evirildiğini sözlü kaynak yardımı ile açıkladık. Su kültü bölge halkınca ne tür ritüellere temel olduğu da 


açıkça görülmektedir. 


“Genel olarak suyun tüketilmesi esnasında bu tür ritüellerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlardan bir tanesi de su isteyen kişiye su getirildikten sonra bardak alınırken suyu getiren kişinin suyu içen kişinin eline niyaz etmesidir. Su veren kişinin ölmüşleri için alkış verilir. Su vermeyenler için de ayıplamak mahiyetinde “Yezit' ibaresi kullanılır. Suyun tüketilmesi esnasında da belli başlı üslup kalıbı mevcuttur. Su, kana kana içilmez ve keyif almak söz 


konusu değildir. ”17 


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Yukarda görüldüğü gibi su içme esnasında birtakım uygulamalar mevcuttur. Suyun içilmesindeki üslup kalıbı ise kuvvetle muhtemel İslam çerçevesi içerisinde Kerbela vakasında dayanmaktadır. Su vermeyen kişi için kullanılan kargış ise yine aynı şekilde İslami çerçeve içerisinde Kerbela Vakası 


ile ilintilidir. 


2211. Su Kültü ile Hızır-İlyas Kültünün Kesişmesi 
Hızır-İlyas kültünün işlevselliği bölge halkı içinde oldukça önemlidir. 
Bundan dolayı çeşitli kültlerle kesişmesi gayet olağandır. Hızı-İlyas kültü, su 


kültü gibi çeşitli kültlerle kesişmektedir. 


“Oluklar adı verilen su kaynağının etrafındaki bir kayada at nalı mevcuttur. Bölge halkının inancına göre Boz Atlı Hızır, o kayaya atı ile basmış ve atının nalı kayada çakılı kalmıştır. Köyde genel olarak şu iki inanış kabul görür: 'Boz Atlı Hızır gelip atıyla oradan su içti” yada 'Boz Atlı Hızır atıyla gelirken atının ayak bastığı yerden su kaynağı çıktı”. İnsanlar buradan su içerken Hızır-İlyas'ı da anarlar ve alkışların-kargışların temeline Hızır-İlyas 


kültünü oturturlar. 18 


Her iki inanışın temelinde de Hızı-İlyas kültü yatmakta ve suyun 


kutsallığının kaynağını kuvvetle muhtemel bu inanış oluşturmaktadır. 


!8 Sözlü Kaynak 
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3. Hızır-İlyas Kültü 

Hızır-İlyas kültü tüm Müslüman Türk toplulukları için önemli bir konumdadır. Burmadere halkı içm de bu konumdan farklı bir yerde değildir. 
Hızır-İlyas'ın insanların Zor anında onlara yardım ettiğine inanılır. 

Hızır-İlyas; ölümsüz olan, insanlar yardım eden, görünüşü belli olmayan, kılıktan kılığa giren, insanların en zor anında birdenbire ortaya çıkarak onları zor durumdan kurtaran İslami bir motiftir. 

“Hızır'ın temelini Kuran-ı Kerim'de bulan en önemli niteliği ilahi rahmet ve sırların bilgisine sahip olmasıdır. Bunun dışında zamanla ona şu niteliklerin izafe edildiğini görürüz: Eli son derece açıktır, çok cömerttir; insanlara vakit vakit para ve mal yardımında bulunur. Her beş yüz yılda bir vücut organları yenilenir. Hastalandığı zaman kendi kendini tedavi eder. Ara sıra insanlar arasına karışır; kim olduğunu bilmezler. Fizik olarak mütenasip endamlı, güzel yüzlü, eli ayağı düzgün bir insan görünümündedir. Yeşil elbise giyer ve kır bir ata biner. Sık sık sema meclislerine katılır, raks yapar, vecd hâline girer. ”!9 
A. Yaşar Ocak'ın söyledikleri de yukarıda bahsettiklerimizi doğrular 


niteliktedir. 


31. Hızır-İlyas Kültünün İşlevselliği ve Ritüeller 


Yukarıda Hızır-İlyas kültünün muhteviyatı hakkında bilgiler vermiştik. 
Hızı-İlyas kültü, Burmadere köyünde de bu muhteviyat dışında bir inanış 


9 A. Yaşar Ocak, İslam-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü, İstanbul 2012, Kabalcı 
Yay., 1. Baskı, s.89. 
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biçiminde değildir. Burmadere köyünde sadece yukarıda bahsedilen Hızır-İlyas inanışına bölge halkınca bir inanç çerçevesi kazandırılmış ve bu çerçeve bağlamında çeşitli işlevsellik oyüklenmiş ve ritüeller (o gerçekleştirilmiştir. 
Burmadere köyünde Hızır-İlyas kültünün su kültü ile kesiştiği görülmektedir. 

“Bölge halkı Hızır-İlyas kültü bağlamında Hızır Orucu adını verdikleri bir oruç tutarlar. Bu oruç üç gün tutulup, bu süre zarfında su içilmez, et yenmez, doğaya zarar verilmez, tüm kötü davranışlardan uzak durulur. Oruç bittikten sonra '“sohu dövmek 'adı verilen bir ritüel gerçekleştirilir. Bu ritüel, buğdayın dövülmesi ve kavrulup un yapılması ile sonuçlanır. Bu undan 'kavut'adında bir yiyecek yapılır ve bu yiyeceğe 'Hızır'ın Kavutu' adı verilir. Hızır Orucu tutulduğu sürede insanlar akşam vakitleri ambarlarının kapılarını açık bırakırlar ve Hızır'ın atıyla ambarlara girip bereket getireceğine inanırlar. 
Sabahları uyanıp ambarda herhangi bir iz olup olmadığını kontrol ederler. 
Bunların dışında insanların zor zamanlarında Hızır tarafından zorluktan kurtarıldığına inanılır. Bu inanca dair birçok hikâye, bölge halkınca çokça anlatılmaktadır. ”20 

Hızı-İlyas kültünün ne denli kuvvetli olduğu ve muhteviyatının bölge halkınca nasıl şekillendiği yukarıda açıklanmıştır. Bölge halkının oluşturduğu çerçeveden Hızır-İlyas'a nasıl bakıldığı az çok anlaşılmıştır. Yine bu çerçeve bağlamında Hızı-İlyas'ın işlevselliği ve ritüellerin gerçekleşmesindeki rolü tespt edilmiştir. Alkışlara ve kargışlara, kansız kurbanlara, oruç ibadetine ve 


çeşitli halk inanışlarına Hızır-İlyas'ın etkisi oldukça büyük ölçüdedir. 


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4. Ocak Kültü 


Şüphesiz ki Alevi-Bektaşi kültür geleneğinin temel yapı taşı Ocak sistemidir. Ocak sistemi, adeta Aleviliğin işleyişini yöneten, düzenleyen, geleceğini tayin eden bir kurumdur. Alevilikte din adamlığı görevini Dede üstlenmektedir. Dedelik makamı Ocak'a bağlıdır. Ocak soylu olmayan kimse Dede olamaz. Eski Türk inancında yine şamanlığın elden ele geçtiği ve belirli bir soya mensup olmadan şaman olunamayacağı kuralı mevcuttur. Alevilikte de Dedelik makamı tıpkı bu şekilde işler. Bir kişi herhangi bir Ocak'a bağlı olmadan Dede olamaz. Ocak'a bağlı olanlara Ocakzade ismi verilir. Alevi-Bektaşi inancında birden fazla Ocak mevcuttur. Burmadere halkı ise Sultan Gözükızıl adlı Ocak'a bağlıdır. 

Ocak kavramnın Alevi-Bektaşi kültür geleneğine mensup olan halk üzerinde etkisi oldukça kuvvetlidir. Dedeler toplumu ihya eden kişiler konumundadır. Dolayısıyla Ocak'a ve Dedelere saygı ve sevgi had safhadadır. 

“Anadolu Aleviliğinin sosyal ve dinsel yapılanmasında temel öneme sahip kurumlardan en önemlisi “'Dedelik' kurumudur. Anadolu'nun çalkantılı döneminde; baskınların, zulümlerin, sürgünlerin yaşandığı dönemlerde Dedelik kurumunun içinde hareket eden Dedeler, at sırtında kurda kuşa yem olma pahasına sürgün edilen taliplerini bularak yollarını sürdürdüler. ”?! 

Yukarıda Dedelik makamına yerel bir bakışı görüyoruz. Bu bakış 


açısının yerel bir bakış açısı olmasına rağmen hemen hemen tüm Alevi-Bektaşi 


2! Ali Ekber Çari (Dede), Alevilikte Temel Konular, İstanbul2018, Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı Yay., 1. Baskı, s.72. 
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köylerinde Dedelik makamına bakış bu boyuttadır ve bu çerçeve etrafinda şekillenir. 

“Dede; soy olarak silsile yoluyla Ehl-i Beyt'e dayanan, Ehi-i Beyt yoluna inanmış insanların inanç lideridir. Buradaki fark seyit/şerif ayrımıdır. Hz. 
Hüseyin'in neslinden gelenlere 'seyit” Dede dediler. Bu soy, o zamanki ismi Horasan ve Rum diyarındaki insanları irşat etti. Bu bölgede mekân tuttular. Hz. 
Hasan'ın soyundan gelenlere şerif” dendi. Onlar da Mısır ve civarındaki yerleşkelere gittiler. Fakatzaman içerisinde şerifler bölge inançlarının tesirinde kalarak o eksende hareket ettiler. ”22 

Yine yukarıda Dedelik makamna atfedilen kutsallığın kökenini tespit etmiş bulunuyoruz. Burada göze çarpan husus ise Ocak kültünün temelinde atalar kültünün yatmasıdır. Ehl-i Beyt soyuna atfedilen kutsallık ve Dedelerin soyunun Ehl-i Beyt'e dayandırılması, atalar-veliler kültünün Ocak kültü ile iç içe geçmesinin neticesidir. Ocak'a kült mahiyeti kazandıran husus kuvvetle 


muhtemel atalar-veliler kültünün tesiridir. 


41. Ocak Kültünün İşlevselliği ve Ritüeller 
Ocak kültünün mahiyeti hakkında yukarda bilgi vermiştik. Ocak 


yapısının Alevi-Bektaşi kültür geleneğine mensup toplulukların hayatını ne 


ölçüde şekillendirdiğini ve tesirinin ne boyutta olduğuna da açıklık getirdik. 


> Ali Ekber Çari (Dede), Alevilikte Temel Konular, İstanbul2018, Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı Yay., 1. Baskı, s.73. 
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Sultan Gözükızıl ocağı Burmadere halkının tüm sistematik ve kurumsal dini rttüellerinin yönetilmesinde etkin rol oynar ve düzenleyici idareci bir konumdadır. 
Cem ayinleri, cenaze törenleri, dini nikah, Muharrem Orucu, Kurban Bayramı, “musahip olma” gibi çeşitli dini ritüellerin yönetimini Dedeler üstlenir. 
Burmadere köyünde, Gözükızıl Ocağı'nın tertiplediği ve yönetimini, muhtevasını üstlendiği belli başlı Cem ayinleri vardır. 


Bunlar sırasıyla şöyledir: 


“Görgü Cemi 
»e Musahip Cemi e» Dardan İndirme Cemi 
»e Karapaça (Kısır Cem) 
» Çocuk Cemi e Muharrem Erkanı (Kumru) 
e Kurban Bayramı Erkanı e Hızır Cemi” 

Cem Ayini sırasında hece vezni ile yazılmış/söylenmiş şürler okunur. Bu şiirlere nefes, deyiş veya deme adı verilmiştir. Şiirler bağlama eşliğinde söylenir. 
Canlar semah döner, Dede ise Cem erkanmnı yönetir. Cem erkanının yürütülmesinde 12 Hizmet adı verilen ve çeşitli görevlerin üstlenildiği bir görev dağılımı vardır. 12 Hizmet görevini Cem'e gelen canlar üstlenir ve Cem 


erkanının yürütülmesinde etkili rol oynar. 


3 Ali Ekber Çari (Dede), Alevilikte Temel Konular, İstanbul2018, Erenler Eğitim ve Kültür Vakfi 
Yay., 1. Baskı, s.32. 


17 


4.11. Ocak Kültü ile Atalar-Veliler Kültünün Kesişmesi 


Yukarıda Ocak'ın kült mahiyetini kazanmasının temelinde atalar-veliler kültünün olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtmiştik. Ocak kültü ile atalar- veliler kültü birbirini besleyen ve birbirlerinin temel yapı taşı konumunda olan iki ayrı unsurdur. Bu iki kült, birbirini besler niteliktedir ve dini işlevsellik bakımında ehemmiyet teşkil eden bir rol üstlenmişlerdir. Alevi-Bektaşi kültür geleneğine o mensup olan tüm toplulukların (O kurumsallaşmasının o ve yönetilmesinin arkasında Ocak sistemi bulunmaktadır. Dolayısıyla Ocak sisteminin Alevi-Bektaşi toplumu için ne denli tesirli ve ehemmiyet teşkil eden bir konumda olduğu görülür. 

“Burmadere köyünün mezarlığında Rıza Dede türbesi bulunmaktadır. Bu türbede Dedelik görevini yapmış ve Ocak soyundan gelen (Sultan Gözükizıl Ocağı) Rıza Dede yatmaktadır. Bu türbeye gelenler çeşitli dualar eder ve çeşitli 


isteklerde bulunurlar. ”2* 


Yukarıda, atalar-veliler kültü ile Ocak külünün birbirine geçmiş olmasının somut delilini tespit etmiş bulunuyoruz. Mezarın türbe mahiyetini kazanmasının sebebi, mezarda yatan kişinin Ocak soylu olmasıdır ve aynı zamanda Dedelik görevini gerçekleştirmiş olmasıdır. Ocak bünyesinde bulunması ona velilik atfetmiştir ve mezarı türbe bağlamında değerlendirilir. 
Özetle bölge halkı tarafindan türbe değeri gören ve çeşitli ritüellere, alkışlara- 


kargışlara konu olan bu mezar, atalar-veliler kültü ile Ocak kültünün birbiriyle 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ilintisi sonucu doğmuş ve bölge halkı için dini işlevsellik bakımından önemli 


roller üstlenmiştir. 
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SONUÇ 


Bu çalışmamızda; ArdahanDamal Burmadere köyünde, mümkün olduğunca tespit edebildiğimiz kültleri inceledik ve açıkladık. Kültlerin insan hayatına olan tesirnin -dolaylı olarak Burmadere halkının hayatına- ne denli kuvvetli olduğunu da anlamış olduk. Çalışmamızda tespit edebildiğimiz ve açıklığa kavuşturmaya gayret ettiğimiz kültler, bölge halkının hayatını birçok yönde etkilemekte ve dini işlevsellik bakımından oldukça önemli roller 


üstlenmektedir. 
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